Over architectuur — een manifest (3 juli 2013)

Ik ben het zat. Er waart een zieke geest. Veel nieuw, maar veel van hetzelfde. Grove verspilling van grondstoffen. Kansen op
spitsvondigheid worden verspeeld. Waar zijn de nieuwe vormen?
Waar is verfrissing?
Wat is er nodig?
.. Limieten!
Geen visioenen van een ideale wereld met villa’s, boulevards, vergezichten, oneindige ruimte en waarin elk
onderdeel nieuw is.
Nieuwheid is luxe. Nieuwheid is verspilling, van ruimte en grondstoffen.
Nieuwheid is overvloed, en schaadt op den duur.
.. Lage kosten!
Dwing keuzes en versimpeling af.
Onderhandel, wees slim en creatief!
.. Handhaven!
Gebruik leegstaande gebouwen.
Het (her)gebruik / de (her)functie volgt de beschikbare ruimte. Ook als de ruimte oorspronkelijk voor
een ander doel is gemaakt. Dit dwingt tot nieuwe vormen van gebruik. Mensen zijn flexibel. Wist je dat?
Mensen zijn niet log, gezapig en inhoudsloos.
Ken de beschikbare ruimte!
Ga uit van de flexibiliteit van de mens.
... Gebruik materiaal passend!
Steen stapelt makkelijk.
Glas is breekbaar, maar laat licht door.
Beton is vloeibaar en stevig.
Staal is lang, staat makkelijk rechtop en het overspant makkelijk.
Hout is natuur, ruikt lekker en is ook nog makkelijk bewerkbaar.

Ken je materiaal!



